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Wereld Doven Dag 2009: Hand in hand

Dovencultuur en beste binnenstad AP
gaan samen hand in hand. v WO

De Zeeuws Brabantse Sportclub voor
Doven en slechthorenden organiseert in
samenwerking met Dovenschap de
Wereld Doven Dag 2009. Deze dagen
vinden plaats op vrijdag 25 en zaterdag
26 september 2009 in Bergen op Zoom. Tijdens deze dagen worden alle
aspecten van het doof zijn belicht.

In Nederland leven veel verschillende dove mensen. Zo zijn er
doofgeboren doven, plots- en laatdoven, doofblinden en doven met een
bijkomende handicap, zoals een visuele of verstandelijke beperking. Met
name de vroegdove mensen leven in de "dovenwereld”, een wereld met
een eigen cultuur, een eigen taal, eigen normen en waarden en eigen
activiteiten zoals kunst, theater en sport. Al deze mensen reiken elkaar op
deze dagen de hand, maar ook willen we de horende mensen op die
dagen de hand reiken en laten zien wat de dovencultuur inhoudt.

Tijdens de Wereld Doven Dagen in Bergen op Zoom gaan we gebruik
maken van de oude en de nieuwe stad en willen we ook de oude stad met
zijn historie laten zien aan de mensen.

Op vrijdag 25 september worden alle doven en slechthorenden scholen uit
Nederland en enkele uit Vlaanderen uitgenodigd om te komen sporten. Dit
gaat gebeuren op de boulevard. Daar is een grote sporthal en zijn er volley
en basketbal velden en op het strand kunnen er ook diverse activiteiten
plaats vinden.

Op de binnenschelde is er de mogelijkheid om te kanovaren en surfen. In
het overdekte zwembad "De Schelp” kan er gezwommen worden. De
sportdagen worden georganiseerd door Edwin Munne van Dovenschap.
Eris voor de scholen een mogelijkheid om te overnachten. Ze zijn welkom
vanaf donderdagmiddag tot zondagmorgen. Ook voor de ouders zijn er
diverse mogelijkheden om te overnachten (zie onze website).

Zaterdag 26 september is de dag waarop we alle doven uit Nederland en
Vlaanderen uitnodigen. We ontvangen de gasten op de boulevard en op
“Kijk in de pot”, een park dat tegen de boulevard aan ligt. Daar staan
enkele grote tenten waarin de festiviteiten plaats vinden. Er is een
gedeelte waarin bedrijven en instellingen die verwant zijn met de
dovengemeenschap hun infostands kunnen plaatsen en er komen
workshops.

Vanaf “Kijk in de pot” is het naar de binnenstad een 10 minuten lopen. Op
deze grote markt, welke omgeven is door historische gebouwen waaronder
het middeleeuwse stadhuis en de St Gertrudiskerk, vinden ook activiteiten
plaats.

Eris er de mogelijkheid om in groepjes, samen met een gids en tolk, een
stadswandeling te maken en veel van de historie van Bergen op Zoom te
zien.

Vanaf de grote markt loop je zo de winkeistraten in en kun je zien waarom
Bergen op Zoom verkozen is tot de beste binnenstad van Nederland is.
Qok is op de markt een podium en een grote luifel. Er draait vanaf de
middag een disco, de doven nodigen het winkelende publiek uit om samen
met hun de vioer op te gaan. Vanaf 21.00 uur gaat er een disco draaien
met een lichtshow en is het feesten geblazen. De markt is aan vier zijden
omgeven door horeca met overdekte terrassen, dus zitplaatsen genoeg.

Dit alles willen wij doen samen met de horende mensen. Daarom is ons
thema dit jaar:

Hand in Hand.
Dovencultuur en beste binnenstad gaan samen hand in hand.
De doven willen de horenden een hand toereiken om samen Wereld
Doven Dag te vieren.

Voor meer info zie onze website www.werelddovendag.nl.



